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Een nieuwe stap is gezet! De VPKB heeft het 
Bijbelhuis erkent als pioniersplaats, waarmee 
ze temidden van de protestantse kerk en in 
verbondenheid haar werk verder kan zetten. 
Een bemoedigende en hoopvolle stap naar 
de toekomst. Het Bijbelhuis kan vanuit een 
wederkerige en volwassen relatie haar missie 
verderzetten.Dat was om meerdere redenen 
nodig. Door verbondenheid ontstaat er 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid op één van de kerntaken van 
de kerk om het evangelie te midden van de 
samenleving uit te dragen. 

De werking van het Bijbelhuis kan op haar beurt 
anderen inspireren vanuit haar eigenheid. 
Het eigene van deze plaats is bijvoorbeeld dat 
diverse christenen elkaar hier ontmoeten en 
aanscherpen met een ‘open bijbel’.Vanuit die 
verbinding commiteren zij zich aan families in 

de buurt en gaan in op de ‘ dorst’ en ‘honger’, 
verlangen en gemis. Hoewel voor veel mensen 
in Vlaanderen het christelijk geloof een instituut 
lijkt dat hun vrijheid wil beknotten, merken 
we hier het tegenovergestelde op. Vrijwilligers 
engageren zich met liefde en toewijding aan 
elkaar en anderen. 

We zijn met u God dankbaar voor deze 
oefenplaats en ontmoetingsplaats waar geloof 
verdiept, gedeeld en bezongen wordt. Bidt u 
alstublieft voor ons en dat de Heilige Geest ons 
steunen zal.

In deze brief leest u over
• Studenten die een panelgesprek 

organiseerden over ‘ de kracht van religie’. 
• Stagaires die leren en oefenen. 
• Estera die werkt aan nieuwe vormen van 

financiële ondersteuning.

Wat u ‘op afstand’ kan doen is niet minder 
wezenlijk voor ons. Wij blijven afhankelijk van uw 
hartelijke betrokkenheid.Een aantal verrassende 
acties heeft ons bemoedigd en kunt u wellicht 
uitproberen in uw omgeving :
• Ondernemers die voor 3 jaar steunen.
• Een huwelijksjubileum waarvoor giften aan 

‘kinder-en ouderdagen werden geschonken.
•  Klussenactie
•  De aanschaf van een mooie trui.
•  Praktische materialen zoals sport, spel, 

bijbels, drinken, gereedschap.

• Ernst van Velzen

Een wijk in Antwerpen-Noord met veel diversiteit op alle vlak: 
sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus,... Te midden hier-
van wil het Bijbelhuis verbindend werken. Er worden toffe activitei-
ten georganiseerd. Zo is er onder andere kinderclub, jongensclub, 
meisjesclub, huiswerkbegeleiding, gezinsbegeleiding, buurtmaal-
tijden, een naaicursus, praktische hulp, bezoek en pastoraat. Voor 
en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge sa-
menhang versterken. We krijgen geregeld te maken met moslims 

voor wie dan ook we in het bijzonder aandacht hebben.
Dit alles doen we om de liefde van God de Vader uit te dragen die 
we kennen in Jezus Christus.

Naast de vele vrijwilligers werken er 3 vaste medewerkers:
Ernst van Velzen (diaken),
Thera van Velzen-Mourik (vrouwenwerk)
David Iboma (jeugdwerk)

Over het Bijbelhuis • • •
HET BIJBELHUIS IS EEN GASTVRIJ (T)HUIS TE 2060

Vijf studenten van het Graduaat 
Maatschappelijk Werk aan de Karel De Grote 
Hogeschool organiseerden op maandag 25 
maart in samenwerking met het Bijbelhuis een 
panelgesprek over “De kracht van religie”.

Met dit panelgesprek had het Bijbelhuis tot 
doel om binnen de opleiding van het Graduaat 
Maatschappelijk Werk meer aandacht te 
brengen voor de kracht van religie binnen 
de hulpverlening en de meerwaarde om als 
maatschappelijk werker in te zetten op de 
religieuze en culturele achtergrond van de cliënt.
De paneldiscussie werd gehouden tussen 
gastsprekers van verschillende achtergronden 
en geloofsovertuigingen, waaronder onze 
jongerenwerker David Iboma, die het 
evangelicalisme vertegenwoordigde. De twee 

andere gastsprekers waren Kelly Keasberry, 
een protestants theoloog en ziekenhuispastor 
én Fauzia El Hajouti, docent in het Graduaat 
Maatschappelijk Werk aan KDG, die vanuit haar 
Islamitische achtergrond het panelgesprek 
kwam bijwonen.

Ernst Van Velzen leidde het panelgesprek in 
door het publiek te laten kennismaken met 
wat het Bijbelhuis is en wat we juist doen als 
organisatie. Vervolgens werd de discussie tussen 
de gastsprekers gestart. Binnen de discussie 
stond de vraag “Krijgt geloof een plek in de 
samenleving?” centraal en werd er ook gekeken 
naar hoe de gastsprekers hun geloof toepassen 
binnen de hulpverlening, de samenleving en 
mentale gezondheid. Het was een interactief 
panelgesprek waarbij ook het publiek werd 

betrokken door middel van stellingen waarmee 
men “akkoord” of “niet akkoord” kon gaan.

Aan het einde van de panel was het erg duidelijk 
dat religieuze organisaties, zoals het Bijbelhuis, 
een erg grote meerwaarde hebben binnen de 
samenleving en dat in een diverse samenleving 
als de onze hulpverlening en religie niet los van 
elkaar mogen staan. Wij hopen nu dat de school 
hier binnen de opleiding meer aandacht aan wil 
besteden en dat er een levensbeschouwelijk vak 
in de opleiding zal worden opgenomen.

• Sofie Mees

HET BIJBELHUIS een Pioniersplaats

KRACHT VAN RELIGIE

Het Bijbelhuis wil er zijn voor Antwerpen 
2060. Deze buurt ligt ons dus nauw aan het 
hart. Voor vele andere bewoners is dat ook het 
geval. Voor hen ontwikkelden we een toffe 
trui met een illustratie van een gekende plek 
in de buurt, Park Spoor Noord! Zo kunnen 
zij trots 2060 vertegenwoordigen én ook 
iets teruggeven aan de buurt. De inkomsten 
worden gebruikt om Bijbelhuis, en daarbij 
ook 2060, te blijven voorzien van steun en 
activiteiten. Ook wie niet van 2060 is kan 
deze trui met trots dragen, ze is voorzien van 
een minimalistisch ontwerp dat fijn is voor 
jong tot oud. 

Voor €35 kan je zo’n mooie trui aanschaffen 
en bouw je zo ook mee aan de toekomst van 
2060.  Stuur uw vraag of bestelling naar:  

  info@bijbelhuis.be
  of  instagram: bijbelhuis_2060

BESTEL EEN 
UNIEKE TRUI 
en steun het Bijbelhuis

 Verkrijgbaar in: 

 - zwart of grijs 

 - S, M, L of XL 



Voor onze dagdagelijkse werking hebben we uw 
giften hard nodig! Wilt u er ook over nadenken of 
u ons werk kan steunen met een eenmalige gift of 
bestendige opdracht?

Bedankt ook aan alle gevers van de 
periodieke giften. Voor periodieke giften kunt 
u mailen naar secretariaat@bijbelhuis.be of u kunt 
het zelf regelen met een schenkingsformulier op 
www.belastingdienst.nl. 

Steunt u ons alstublieft, zodat wij namens u en/of uw 
kerk een licht kunnen blijven in 2060. 

IBAN NL: NL96INGB 0000 0898 60 t.n.v. Stichting 
Bijbelhuis Antwerpen 
IBAN BE: BE573630 8840 5335 t.n.v. Bijbelhuis 
Antwerpen VZW, BIC: BBRUBEBB

Voor acties, informatie, een bezoek kunt u ons altijd 
contacteren.

Steunt u het Bijbelhuis?• • •
DANKUWEL VOOR UW STEUN, GEBED EN BETROKKENHEID!

CONTACT
VZW Bijbelhuis Antwerpen • Lange Dijkstraat 50 • 2060 Antwerpen • (+32)(0)496 53 46 04 (Ernst)

www.bijbelhuis.be • info@bijbelhuis.be • Instagram: bijbelhuis_2060 • Facebook: Bijbelhuis

bidden • • •
GEBEDSPUNTEN
• We zoeken naar toegewijde 

bestuursleden voor : financiën, 
fondsenwerving, voorzitter.

• Vrijwilligers die zich willen toewijden 
aan bezoekwerk.

• Voldoende financiële steun voor 
komende jaren.

• Voor de vele tieners, die geloofshouvast 
en geloofsinzicht nodig hebben.

• Liefde, geduld en wijsheid voor allen.

DANKPUNTEN
• Voor onverwachte steun van 

ondernemers.

• Voor hartelijke betrokkenheid.

• Voor nieuwe mogelijkheden om tieners 
en scholen te ondersteunen.

• De dagelijkse gastvrijheid die velen 
mogen ontvangen.

nieuwtjes • • •
DIACONALE ACTIE, 
SPORTWEEK, SOCIAL 
WORK EN VERVEN

  1/6 ontvangen we tieners uit Oude Tonge 
voor een diaconale actie in de buurt.

  Van 6/7 - 13/7 organiseren we een Sport-
week in de wijk.De sporters eten graag, koks 
zijn welkom!

  24/5 ontvangen we studenten van de 
CHE, ter inspiratie van ‘social work’.

  Bij David en Naomie is een zoon geboren 
op 27/4 ! - Davidson Guershom Iboma.

  De gevel van het Bijbelhuis heeft 
dringend een nieuwe verfbeurt nodig- wij 
zoeken vakmensen, die bereid zijn dit te 
komen doen. Wie kan ons helpen? Stuur 
een mail naar  info@bijbelhuis.be.

Louise Jansen,
student maatschappelijk werk AP-hogeschool
Mijn naam is Louise, ik ben een 19 jarige student. 
Ik ben niet het type dat thuis  stil zit maar word 
enthousiast en krijg energie als ik rondom 
mensen ben. Ik help graag mensen en daaruit 
haal ik mijn innerlijke voldoening. Vroeger wilde 
ik altijd politie agent worden, maar dat idee is 
met het ouder worden verwatert. Ik ben voor 
schoonheidsspecialiste gaan studeren, maar ik  
merkte op het einde van de opleiding dat dit toch 
niets voor mij was. Ik had het verlangen om op 
een andere wijze iets te betekenen voor anderen. 
Daarom ben ik naar Antwerpen vertrokken om 
daar maatschappelijk werk te gaan studeren en 
ben ik als stagiaire begonnen in het Bijbelhuis. 
Één van de leukste activiteiten, die ik heb 
mogen ervaren was het organiseren van een 
kinderactiviteit om vervolgens met hun ouders 
en iedereen samen te eten.  Hierbij heb ik samen 
met Josy een knutsel activiteit gemaakt rond het 
Bijbelse verhaal van Jona. Het enthousiasme van 
de kinderen en de gesprekken met hun ouders 
gaf mij veel voldoening . De vreugde en het samen 
zijn met iedereen maakt mij enthousiaster om 
nog meer bij te leren op het werkveld.

Holly Tshimanga, 
student ortopedagogiek AP-hogeschool.
Ik ben Holly, ik loop een jaar stage in het 
Bijbelhuis voor de opleiding orthopedagogiek aan 
AP-hogeschool. Als stagiaire bij het Bijbelhuis 
voel je je gewoon goed! Je bent omringd door 
vriendelijke mensen die dezelfde dingen 
belangrijk vinden als jij: liefde, vriendschap en 
geloof. Elke dag is anders, maar je bent nooit 
alleen. Samen met je collega’s bespreek je 
van alles en ben je elke dag weer bereid om de 
mensen die komen te helpen of breng je een 
leuke tijd door te met de jongeren. Het Bijbelhuis 
is voor velen een tweede thuis heb ik gemerkt. 
Een plek waar je kan chillen, hapje eten, verhalen 
kwijt kan en nog veel meer. Zelf ben ik christen. 
De periode die ik doormaak in het Bijbelhuis 
heeft er ook voor gezorgd dat ik meer over mijn 
eigen geloof ben te weten gekomen en over 
andere religies. Dit zorgt onderling voor een  
verbondenheid met de mensen en de verhalen 
die je hoort uit de Bijbel. 

Kortom, als stagiaire bij het Bijbelhuis maak je 
een leuke  tijd mee, waarin je leert, plezier hebt 
en anderen kunt helpen. Het is een speciale plek 
waar je echt iets kunt betekenen voor anderen. 
Een plek waar je kan groeien als mens en kan 
delen wat belangrijk is met anderen. 

Estera Nicoi,
fondsenwerver. Heyhey! Ik ben Estera, kom 
sinds 2022 naar het Bijbelhuis en ben al enkele 
maanden actief bezig met de fondsenwerving. Dit 
doe ik door verschillende manieren te bedenken 
die het makkelijker maken om Bijbelhuis 
te steunen. Enkele initiatieven waren onder 
andere de introductie van Trooper, een QR-code 
voorzien om makkelijk geld te doneren. En….. 
we brengen ook onze eigen Bijbelhuis trui op de 
markt! Ik vind het erg fijn dat ik mijn kennis en 
talenten kan inzetten voor een mooi initiatief als 
Bijbelhuis. Het is een plek waar iedereen altijd 
welkom is, ongeacht de leeftijd, het geloof of de 
levenssituatie van iemand. Je wordt direct warm 
ontvangen en er wordt steeds naar je geluisterd. 
Ik ben alvast benieuwd wat voor mooie dingen 
we nog zullen verwezenlijken in de toekomst!

IK STEL ME VOOR : 

SCAN DE QR 
CODE OM 

DIRECT TE 
GEVEN. 

HARTELIJK 
DANK!

   Holly op bezoek bij Dini  

   Louise tijdens een ‘kinder-en ouderdag’ 

  Vragen aan ouders   Samen eten  Verdiepingsavonden 

   Estera ontvangt de GZB  

   kinderen zijn ‘thuis’ in Bijbelhuis  

  Tieners van de Arabische kerk 

QR

(België) (Nederland)

QR


